
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beste ouders, leden en Chirovrienden, 
 
Hier zijn we dan, de laatste stencil van dit chirojaar. Maar dat betekent dan ook wel dat het 
moment is aangekomen waar we allemaal al zo lang naar uitgekeken hebben, CHIROKAMP! 
De leidingsploeg is al volop bezig met de kampvoorbereidingen om er wederom een 
megaleuk, gigantisch en fantastisch kamp van te maken.  
 
Om alles vlot te laten verlopen hieronder nog eens alle info op een rijtje:  
 

Agenda:  
5 augustus: Afspraak om 10u aan het gemeentehuis (H. Folletlaan) voor het vertrek 
met de bus. Aspi’s, Kerels en Tiptiens gaan met de fiets, zie afdelingsstencil. 
Gelieve de naam op de bagage, bedjes, slaapzakken en rugzakjes te vermelden. 
Uiteraard mag op de bus nog wat handbagage meegenomen worden met daarin 
zeker een lunchpakket voor ’s middags. We vertrekken natuurlijk in uniform!  
 
Voor de ouders van wie de leden met de fiets gaan: gelieve de bagage van uw kind 
naar het vertrek van de bus te brengen. Voor de Aspi’s (die meegaan op voorpost)  
moet de bagage met de camion mee, deze wordt op 31 juli ingeladen.  
 
10 augustus: De pipo jongens en meisjes gaan terug naar huis. De ouders krijgen de 
kans om het kampterrein eens te bezoeken. Er zullen bordjes van Chiro Wemmel 
ophangen om u de weg te wijzen. Iedereen is welkom vanaf 11u00. Het zal ook 
mogelijk zijn ter plaatse iets te eten. Hiervoor vullen jullie het formulier in dat nog op 
onze socials zal verspreid worden, zodat wij genoeg kunnen voorzien. 
 
Voor de bereikbaarheid en locatie van het kampterrein: 
Rue de Boutonville 10, 6464 Baileux 
Er zal op dat moment wel leiding aanwezig zijn om dat wat te sturen. 
 
15 augustus: Einde kamp. De leden zullen nog middageten op het terrein voordat ze 
vertrekken met de bus. Het vertrek is voorzien om 14u en we zouden dus aankomen 
rond 16u. Dit kan echter afwijken, houd dus zeker de facebookpagina of de 
whatsappgroepjes in het oog!  

 
19 augustus: De leiding is al een dag eerder (18e) teruggekeerd om aanwezig te zijn 
op het Jaarmarktfestival. Wij zullen uitgeput zijn van 18 dagen lang alles te geven en 
kunnen dan ook alle krachten gebruiken om de camion leeg te maken. 
Wij zullen dus de camion uitladen op dinsdag 19 augustus vanaf 15u. Alle helpende 



handen zijn meer dan welkom! 
 

 
Andere nuttige informatie:  

 
Inschrijven: De inschrijvingen zijn intussen al achter de rug. Indien u nog niet uw 
zoon/dochter heeft ingeschreven, gelieve contact op te nemen met de hoofdleiding. 
 
Noodnummer: Op kamp hebben vele leiding hun gsm niet bij de hand. U kan in geval 
van nood (en ook enkel dan) de hoofdleiding bellen of kookie Wim (0474/87.90.79) 

 
Het adres: Indien u graag een briefje schrijft:  

Marc Apers 
t.a.v Chiro Wemmel (ZEER belangrijk omdat er hier meerdere 
jeugdbewegingen post krijgen) 
Rue de Boutonville 10 
6464 Baileux CHIMAY 
(Naam + groep van het kind) 

!!! Voor ouders, familie en anderen die graag een kaartje sturen: De boerin heeft ons 
gewaarschuwd dat de post al jaren zeer laat toekomt. Ze raadt dus aan de brieven 
tijdig te versturen en best niet meer na dag 5 omdat ze ons anders niet meer zullen 
bereiken.  
Op kamp zelf hebben we chirokaartjes voor 0,50 euro en postzegels voor 2 euro die 
de leden kunnen kopen.  

 

Checklists 
Checklist 1:  
Wat neem ik mee op kamp?  

- Veldbed/luchtmatras met pomp 
- Slaapzak + extra deken (het kan ’s nachts erg afkoelen)  
- Hoofdkussen 
- Pyjama 
- Knuffel 
- Zaklamp met batterijen 
- Ondergoed en Kousen 
- Tshirts (lange en korte mouwen), truien 
- Shorts en lange broeken, trainingsbroek 
- Eventueel een kapstok om uniform aan te hangen 
- Schoenen: laarzen, watersandalen, stapschoenen, sportschoenen 
- Regenjas 
- Zwemgerief (badpak/bikini/zwemshort, zwembril en badmuts)  
- Handdoeken + washandje 
- Toiletzak: (biologisch afbreekbare) zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 
bekertje, borstel, zonnecreme, elastiekjes voor haar, blaren plakkers 



- Pet/hoofddeksel 
- Drinkbus 
- Zak voor vuile was 
- Wasspelden  
- Omslagen met adressen zodat je kaartje kan sturen 
- Indien nodig: brillendoos 
- Eventueel extra verkleedkleren, zie afdelingsstencil 
- Oude keukenhanddoek (elke groep doet eigen afwas)  

Wat neem ik niet mee? 
- Waardevolle voorwerpen (fototoestel, powerbank, koersfiets etc.).  
- Drugs 
- Alcohol 
Geen GSM meenemen op chirokamp: enkel oudere groepen (vanaf kerels) kunnen 
dat in overleg doen met hun leiding. Dit is dan op eigen risico. 

 
Snoep mag, maar wordt afgenomen (indien saaie leiding) en verdeeld over de hele 
groep 

 
Checklist 2: wat neem ik mee bij het vertrek? 

- (Kids-)ID (of een kopie in een enveloppe met daarop de naam van het kind) 
- Indien nodig: medicatie. Gelieve een papier mee te geven met daarop de 
nodige uitleg en/of de leiding aan te spreken.  
- Rugzak met lunchpakket voor ’s middags 
- Uniform (behalve voor pipo’s) 

 
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet ons te contacteren! Wij beginnen alvast te duimen voor 
mooi weer en kijken uit naar augustus.  
 
Tot dan!  
 
Veel groetjes van de leidingsploeg 

 

 
 



BELANGRIJK: 
• Kinderen die eens willen proberen om een dagje mee te doen met de Chiro zijn altijd 
welkom! Dit is kosteloos en zeker de moeite waard, spreek maar iemand van de leiding 
aan voor meer info. 
• Voor ‘nieuwe’ leden: wil je je definitief inschrijven voor de Chiro? Dat gebeurt digitaal 
via onze website: www.chirowemmel.be. 
• Voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ leden: vergeet de betaling niet. Het inschrijvingsgeld voor het 
eerste kind bedraagt 35 euro. Vanaf het tweede kind dient nog maar 25 euro betaald te 
worden. Dit bedrag mag gestort worden op rekeningnummer BE80 7341 8829 3577 met 
vermelding van de naam en de groep van het kind. 
• Uniformen: alle leden behalve de Pipo’s worden verwacht om met een volledig uniform 
naar de Chiro te komen. Je kan elke zondag voor of na de Chiro bij de leiding een uniform 
passen en zij gaan het voor jou halen. 
• Weekend: van 25 tot 27 april 2025 gaan we op weekend. 
• Kamp: ieder jaar gaan we in de eerste twee weken van augustus (i.e. 5-15 augustus 
2025) op kamp. Houdt dit vrij want het is de bedoeling dat elk lid dat meegaat ook 
effectief een heel kamp meegaat, zonder uitzonderingen. 
• Alle belangrijke data, zoals evenementen, kan je op de site van Chiro Wemmel vinden 
onder 'Jaarplanning'. Deze data kunnen uitzonderlijk veranderen (en is niet steeds 100% 
up-to-date), maar dan worden jullie op de hoogte gehouden via mail, Facebook en/of 
Instagram. 
• De Chiro gaat normaal elke zondag door van 14u30-18u, tenzij anders vermeld in dit 
boekje. En als je €0.50 meebrengt, krijg je niet alleen limonade tijdens het vieruurtje, 
maar spijs je ook je eigen kas. 
 
Groeten, 
De leidingsploeg, Nicolas Cougnon (onze volwassen begeleider) en in het bijzonder de 
hoofdleiding Ellen Adriaensens, Isaac Schamp & Maxim Vanden Broeck 
 

 

 

 

 

 

 



Belangrijk! 
Vergeet niet te trooperen! Door online en via trooper 
te bestellen kan jij zonder iets te verliezen een centje 

aan onze chiro schenken!  
 

 
 

Dit zijn enkele shops waarmee je via trooper geld in 
het laatje brengt voor Chiro Wemmel! 

 

 
 

En er zijn er nog veel meer! Check zeker de site. 
 

Vergeet je steeds te 
 trooperen? Installeer de trooperbot op je computer. 
Deze geeft aan wanneer je op een website zit waar je 

kan trooperen.  
Meer info: www.trooper.be 

http://www.trooper.be


 
 

Mira Dedeurwaerder Pipo meisjes dedeurwaerdermira@gmail.com 
0468 27 67 78 

Jack Thyssens  Pipo meisjes jack.thyssens@icloud.com 
0471 85 34 96 

Thor Godu Pipo meisjes thor.godu@gmail.com 
0474 25 62 41 

Ernst Caeymaex Pipo jongens ernst.caeymaex@hotmail.com 
0477 78 18 42 

Geike De Backer Pipo jongens geike.debacker@gmail.com 
0468 58 73 83 

Kate Van Huyssteen Pipo jongens Kate.v.huyssteen@gmail.com 
0479810090 

Yana Vereertbrugghen Speelclub meisjes vereertbrugghenyana@gmail.com 
0471 86 81 01 

Ellen Adriaensens Speelclub meisjes adriaensens.ellen@gmail.com 
0491 89 41 42 

Floor Dedeurwaerder Speelclub meisjes floor.dedeurwaerder@gmail.com 
0468 48 58 96 

Nio Lambrechts Speelclub jongens nio.lambrechts@gmail.com 
0478 09 08 65 

Iwan Byl Speelclub jongens Byliwan@gmail.com 
0493709171 

Lennart Lafère Kwiks lennart.lafere@gmail.com 
0499 38 81 62 

Thor De Mulder Touzani Kwiks thordmt@gmail.com 
0473 13 90 03 

Sieg De Mulder Touzani Rakkers siegdmt@gmail.com 
0476 61 83 72 

Aurore Huygens Rakkers Aurore.huygens@icloud.com 
0485 29 42 04 

Arno Pint Rakkers Arnopint11@gmail.com 
04 71 11 98 85 

Lorien Adriaensens Tippers lorien.adriaensens@gmail.com 
0498 41 93 32 

Igor Godu Tippers igor.godu@gmail.com 
0474243806 

Isaac Schamp Toppers isaac.schamp@gmail.com 
0470 43 05 51 

Tibo Philippin Toppers tibo.philippin@gmail.com 
0476 90 27 27 

Line Lafère Tiptiens line.lafere@gmail.com 
0494 05 03 58 

Maxim Vanden Broeck Tiptiens maxim.v@andenbroeck.be 
0493 88 89 63 

Raf De Mulder Touzani Kerels rafdemulder@gmail.com 
0471 49 30 77 

Stan Moreau Kerels stan.elias.moreau@gmail.com 
0477 55 99 24 

Renzo Debersaques Aspi’s renzo.debersaques@gmail.com 
0476 05 15 41 

Siglien de Schrijver Aspi’s siglien.deschrijver@hotmail.com 
0498 43 49 37 

mailto:geike.debacker@gmail.com


pipo meisjes  
Dag allerliefste pipo meisjesssss. Onze laatste maand samen was zot snel gegaan, 
MAAR gelukkig gaan we nu samen op Chirokampppp. In juni hebben we van alle 
leuke uitstapjes gedaan. Eerst zijn jullie als zeemeerminnetjes gaan zwemmen in 
Deinnermonne. Jullie vlogen echt van die glijbanen af!  Daarna zijn we lekker gaan 
picknicken met heel de chiro, echt super gezellig. En als laatst zijn we gaan ravotten 
en zwemmen in de Nekker.  

 

 

 

Maar nu is het tijd voor het Chirokamp!!! Dit jaar gaan we naar Bailleux, een mooi 
plekje waar wij ons 6 dagen samen gaan amuseren en in coole tenten slapen. Hier 
volgt een beetje praktische info. maar we refereren ook graag even naar DEN 
ALGEMENE voor de lijst met alle benodigdheden.  

Jullie worden op dinsdag 5 augustus verwacht om 10u aan het gemeentehuis 
(dezelfde vertrekplaats als weekend en daguitstap). Vergeet zeker je lunchpakket 
en kids-ID niet! Ook als je medicatie neemt, geef je die best af voor het vertrek aan 
de leiding, met de nodige uitleg.  

Zondag 10 augustus zit het kamp erop voor de pipo’s en mogen jullie ze op het 
kampterrein komen ophalen en, indien gewenst, genieten van stoofvlees met frietjes 
gemaakt door onze liefste kookies. (adres staat in DEN ALGEMENE) 

In ‘Den Algemene’ (vooraan in dit boekje) vind je een overzichtje met wat je zeker 
allemaal in je valies moet stoppen.   
 
Voor onze groep vragen we nog om volgende dingen extra mee te nemen (staat 
niet in Den Algemene) 

- Sprookjesoutfit 
- Kunstenaars 



Je hoeft zeker geen verkleedkleren te kopen, moest je niets vinden, kan je altijd 
eens rondvragen bij anderen.  
 
Hier nog wat van onze beste tips; 

- Noteer de naam in al de spullen, zodat er zo weinig mogelijk verloren gaat 
- Maak de valies samen met je kind, zodat ze weet waar ze alles kan 

terugvinden. Probeer te beperken, we zijn tenslotte maar 5 daagjes weg 🙂 
- Maak zakjes per dag met een volledige outfit in, zodat hun valies wat ordelijk 

blijft 
- Maak op voorhand enveloppen klaar met adres en postzegel, zodat de 

meisjes weten naar wie ze een kaartje kunnen sturen.  
- Het is altijd leuk om een kaartje toegestuurd te krijgen op kamp, verstuur deze 

zeker op tijd (sommige ouders doen dit zelf al voor het vertrek) zodat het 
zeker tijdig aankomt. (exacte adres staat ook in den algemene) 

- Een boekje/strip voor tijdens de busrit of siësta mag zeker ook mee 
- Laarzen zijn een must als het slecht weer zou zijn, wij hopen natuurlijk van 

niet ☀☀☀ 
- Snoep mag mee, maar wordt verdeeld over de hele groep 
- Elektronica laten we uiteraard thuis 

 
Aarzel niet om ons te contacteren indien er nog vragen zijn, groot of klein.  

Wij kunnen al niet meer wachten tot 5 augustus. Jullie allerleukste leiding: 

Miraaken, Jacksken en Thorreken  



Pipo jongens 

Piloten, klaar voor jullie allereerste (of tweede) kamp? 
Dag jongens! 

Binnenkort is het zover: Het grote Chiro-avontuur! Samen met jullie vriendjes en de leiding 
vertrekken we op kamp om zes dagen lang te spelen, lachen en slapen in echte tenten. 
Spannend, hè? 

Dit jaar gaan we op avontuur als echte piloten. We vliegen met onze fantasie naar de 
mooiste plekken en beleven onderweg de leukste dingen. Jullie leiding, Geikie, Katie en 
Ernie, kijkt er nu al enorm naar uit om met jullie mee op pad te gaan. 

Hier vind je alle info die mama en papa nodig hebben en een paar handige tips om jullie 
valies te maken. En weet je wat? Je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn, want wij zorgen 
goed voor jullie! 

Samen maken we er het leukste kamp ooit van! 

Vertrek en aankomst 
We spreken af op dinsdag 5 augustus om 10:00 aan het gemeentehuis (dezelfde plaats als 
voor het weekend en de daguitstap). Zorg dat je op tijd bent, en vergeet zeker niet: 

● een goed gevuld lunchpakket 
 

● je kids-ID 
 

Als je medicatie nodig hebt tijdens het kamp, geef die dan op voorhand aan de leiding, 
samen met de nodige uitleg. 

Het adres vind je ook terug in DEN ALGEMENE. 

Zondag 10 augustus zit het kamp erop voor de pipo’s en mogen jullie ze op het 
kampterrein komen ophalen en, indien gewenst, genieten van stoofvlees met frietjes 
gemaakt door onze liefste kookies. (adres staat in DEN ALGEMENE) 

In ‘Den Algemene’ (vooraan in dit boekje) vind je een overzichtje met wat je zeker 
allemaal in je valies moet stoppen.   

Speciaal voor onze piloten-groep vragen we daarnaast nog: 



● een pilotenoutfit (creatief mag zeker, je hoeft geen echt kostuum te kopen) 
 

Kun je thuis niets vinden? Vraag gerust eens rond in je familie of vriendengroep. 

Nog enkele tips van ons: 
● Schrijf overal je naam op, dat bespaart veel zoekwerk 

 
● Pak samen in, zo weet je wat waar zit en kan je zelf orde houden 

 
● Beperk je tot wat echt nodig is — je bent maar 6 dagen weg 

 
● Stop outfits per dag in aparte zakjes, dat houdt je valies overzichtelijk 

 
● Voorzie op voorhand enkele kaartjes met adressen & postzegels om naar huis te 

sturen 
 

● Een stripboek, doeboek of kleine puzzel voor rustige momenten is een goed idee 
 

● Vergeet zeker je laarzen niet als het weer wat minder zou zijn (al hopen wij natuurlijk 
op mooi weer!) 
 

● Snoep mag mee, maar we delen het onder iedereen 
 

● Laat smartphones, tablets en andere elektronica thuis — op kamp hebben we die 
niet nodig 
 

Vragen? 
Heb je nog vragen of twijfel je ergens over? Geef ons gerust een seintje, we helpen je graag 
verder. 

Wij staan alvast te popelen om samen met jullie op avontuur te gaan! Tot snel! 

Geikie, Katie & Ernie xoxo 

 



SPEELCLUB MEISJES  

 

Hey speelclub girlsssss… vorige maand zat vol met super toffe activiteiten zoals gaan 
zwemmen, picknicken, de Nekker, massaspelen… We hebben ons toen goed geamuseerd maar 
nu is het tijd voor de aller aller aller leukste activiteit van het jaar… KAMP! Wij hebben er al 
super duper veel zin in dus we zullen maar beginnen aan alles wat jullie nodig hebben om te 
vertrekken op kamp. De meeste van jullie gaan voor de eerste keer 10 dagen mee, spannend! 
Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat jullie je rot gaan amuseren en geen seconde de tijd 
krijgen om thuis te missen.  
 
We gaan nog niet te veel verklappen over wat we allemaal gaan doen, maar we kunnen al 
beloven dat het super mega leuk gaat worden.  
 
Dan nu, wat moet er allemaal mee?  

- Zie de algemene voor de essentiële dingen 
- Leger outfit 
- Wrappers  
- Witte t-shirt (die vuil mag worden) 
- Snoep mag mee, maar zal met de groep gedeeld worden.  
- Als jullie een briefje willen sturen naar vrienden/familie vergeet dan zeker geen 

enveloppen waar best al de informatie al op staat en postzegels.  
 
We willen zeker niet dat er nieuwe dingen worden aangekocht. Je mag creatief zijn in wat je als 
verkleedkleren ziet. 
 
En wat vooral niet?  

- Elektronica  
- geen te grote koffer;) We dragen de 

helft van de tijd toch ons uniform 
- Een slecht humeur  

 
 
Zo, dat was het dan!  
Wij kijken er super hard naar uit🤩 
Dikke smakkers  
Elsie, Yaanie en Floje  xxxx 

 
 

 



speelclub jongens  

AAA DE MANNE 

Vorige maand hebben we er alles aan gedaan om het jaar in schoonheid af te sluiten. We 
hadden een privézaal in de Kinepolis en perfect weer tijdens onze uitstap naar De Nekker. 
Wat ons betreft dus zeker geslaagd. 

En dan nu het hoogtepunt waar iedereen naar uitkijkt, HET KAMP! Voor het eerst 10 dagen 
op kamp met ons als leiding. We hebben van alles in petto voor jullie! Het belooft een 
topeditie te worden dus schrijf je NU in, nu het nog kan!  

Zoals in de Whatsapp - groep reeds vermeld moeten jullie qua kledij meenemen: 

- Eigen thema: KLEURENFESTIVAL ❤💙💜💛💚🧡 
- Kampthema: wetenschappers 🧪🔭🧬🥼 

Suggestie voor de ouders, zakjes maken met kledij voor elke dag. Kaartjes sturen mag 
zeker! Hoe meer, hoe beter! Snoep of andere lekkernijen worden aan de leiding overhandigd 
en verdeeld onder de hele groep. Elektronische apparaten zijn uiteraard niet nodig voor op 
kamp. Medicatie voor op kamp kan afgegeven worden aan de ons of kan worden toegelicht 
bij het vertrek van de bus. 

Voor alle praktische info over wat je moet meenemen, kan je terecht bij Den Algemene. 
Moesten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust  

We kijken er alvast enorm naar uit, wij hopen jullie ook! Vele groetjes en tot snel! 

Iwan en Nio 

 😘😘😘  



Geachte kwiks 

 

Wij willen u via deze formele manier uitnodigen om met ons op kamp te gaan. Het zal een 
kamp worden om niet snel te vergeten, daar kan u zeker van zijn. Wat kan u zoal 
verwachten van dit kamp?  

- Goe eten 

- Goe veel spelletjes 

- Goe veel plezier 

- Goe veel lachen met elkaar 

Wij willen u erop attenderen dat er paar attributen en verkleedkleren (die u uiteraard niet 
speciaal moet aankopen, wees creatief) nodig zullen zijn: 

- Madame pipi outfit      &                 Troetelbeertjes 

                      

Ook zouden wij u willen doorverwijzen naar ‘den algemene’, hierin staat wat u zeker 
allemaal moet meenemen op kamp.  

Wij kijken er heel erg naar uit u te mogen verwelkomen op dinsdag 5 augustus, de uren 
worden nog meegedeeld.  

 

Vriendelijke groeten 

Lenny & Thor 



 

rakkers 🍌  
Yoooo minionsssss aka rakkers,  

Wat een einde van het Chirojaar! Met de hele Chiro zijn we gaan zwemmen (gelukkig is 
niemand verdronken), we hielden een lekkere picknick, en gingen naar de Nekker waar we 
genoten van watermeloen en Gust een halve zak klei verzamelde. Ook vervangleiding 
Pieterrrr was van de partij! 

En nu is het eindelijk zover: KAMP!  
🎒 Klaar voor kamp, Rakkers?! 🏕 
📦 Wat neem je mee? 
Alles wat je moet meenemen, staat netjes op het lijstje van voor de stencil. Maar hier nog 
enkele belangrijke extra’s: 
    •    🍭 Snoep mag zeker mee, maar weet dat we dit gezellig samen met de groep zullen 
delen. 
    •    📵 Gsm’s blijven thuis – op kamp hebben we elkaar én de natuur, meer hebben we 
niet nodig! 
    •    😄 Een goed humeur is verplicht! Zonder dat beginnen we niet aan het avontuur! 
    •    🃏 Kleine gezelschapsspelletjes zoals Uno zijn superleuk voor ‘s avonds, dus die mag 
je zeker meenemen. 
    •    👕 Neem kleren mee voor 10 dagen – avonturen zorgen voor vuile kleren 😉 
    •    🧢 Vergeet je drinkbus niet: het wordt warm en drinken is belangrijk! 
    •    😴 Slaapzak, matje, kussen, toiletgerief, ... Alles wat je nodig hebt om te slapen en 
jezelf fris te houden, staat op de lijst. 
    •    🟠 VERGEET JE UNIFORM NIET BIJ VERTREK! We willen in stijl op kamp 
vertrekken! 

🎭 Thema? Da's nog een verrassing! 

We verklappen het kamp-thema nog niet, maar jullie ouders krijgen op tijd een berichtje met 
wat voor kleren jullie nodig zullen hebben. 

Maar psst... neem alvast kleren mee die passen bij padvinders en ontdekkers!🌲🧭 

Tips: 

Compas, slag, helm, verre kijker, touw, kaart, 
vergrootglas, bril, jasje groen of beige, klein 
rugzakje, leger kleren of waterpistolen…  

Of als jullie niks vinden mag piraat ook!  



 

📅 We kijken er keihard naar uit, tot dan! 🙌, 

Pint, Sieg en Oreo  

🤪🤸👻TIPPERTJES ✨🧳🐬 
 

Hallo hallo hallo hallo, na lang uitkijken, vol spanning afwachten en een ellendig lange 
aftelklok: het is tijd voor KAMP!!!!!!!!!!! Juni was een lange maand vol examens, stress maar 
toch ook wel een gezonde portie chiro. We hebben gezellie gepicknickt, ons wel 3 keer 
helemaal uitgeleefd in het water deze maand: in het zwembad, bij Igor thuis en in de Nekker, 
we verdienen nu wel de titel 'waterratjes'.  



Maar oke genoeg gezeverd over juni, het is tijd om het te hebben over wat er echt toe doet 
in het leven: CHIROKAMP🏕 oh jongens wij hebben er al zo veel zin in, niet te doen niet te 
doen. Baileux wordt dit jaar op zijn kop gezet door ons, ze gaan niet weten wat ze daar 
meemaken. De praktische, saaie maar niet onbelangrijke info vind je allemaal terug in den 
algemene en bij eventuele vragen en onduidelijkheden mag je ons altijd contacteren.  

Dan moeten jullie natuurlijk ook enkele bijzonderheden meenemen: 

● Een crazy zotte epic party animal outfit 🤪🐈🍾 
● Valentina, Noor, Charlotte, Mia en Romy mogen zich als enge spoken/ geesten 

verkleden 
● Fie, Alessia, Federica, Emma en Julie worden verwacht in jullie beste 

geestenverdrijver-outfits 
● lekkere snoepkes, koekskes etc 
● Geen elektronische voorwerpen (gsm’s❌❌❌) 
● heel veel zin om er een knaller van een kamp van te maken 

WIJ HEBBEN ER SUPER DUPER MEGA VEEL ZIN IN EN TOT IN AUGUSTUS LIEVE 
GEESTJES 

xoxo Igorpje en lorienpje 

  

 

 



Toppers 

Yoyoyo gastennn, 

De coolste stencil van het jaar weerom. Juni was een rustige maand. Begonnen zijn we met 
te gaan zwemmen (op kamp moeten jullie ons maar vertellen hoe dat ging, want Tibo en ik 
konden er jammer genoeg niet bijzijn). Daarna een picknick in het weelderige Beverbos met 
Tibo die voor sfeer en gezelligheid heeft gezorgd joehoe. De week hierop was het een 
laatste klassieke vergadering, waarbij Jerome voor een natte bedoeling heeft gezorgd. Merci 
Jerome!! Ten slotte hebben we juni afgesloten met de old-but-gold uitstap naar de Nekker. 
Volgend jaar zullen we misschien eens voor een nieuwe bestemming zorgen, maar dit jaar 
hebben jullie alvast nog eens kunnen genieten van het o zo prachtige domein. Weliswaar 
opnieuw niet gedragen, jullie mogen jullie pollekes kussen dat de security zo mild was… 

Juli brengt niet echt iets van activiteiten voor jullie, buiten indien we jullie op RW, Gentse 
Feesten dan wel TML zien (waar ik niet van uitga en eigenlijk ook jullie ietwat van 
weerhoudt), maar augustus wordt dé maand.  

KAMP!! 

Al het praktische staat in den algemene. 

Weliswaar willen we jullie nog eens attenderen op ons eigen Topperthema. Aangezien het 
een herkansing wordt van weekend mogen jullie wederom op zoek gaan naar de beste 
Barbie in jullie zelf yahoooo. 

Daarenboven gebieden wij jullie allen om zo veel mogelijk snoep mee te nemen. Op 
weekend hebben jullie mogen aanzien hoe vrijgevig wij als leiding zijn dus beperk de 
consumptie zeker niet! 

Dank, 

Tibo & Isaac  



Hallokes allerliefste tiptiens,  

Na al een jaar vol leuke herinneringen is de beste tijd van het jaar daar eindelijk: KAAAMPP! 
We zijn van plan om nog meer onvergetelijke herinneringen te maken en we willen jullie 
daarbij wel wat informatie meegeven.  

Omdat jullie dit jaar voor de eerste keer gaan fietsen, zullen we voor jullie even alles op een 
rijtje zetten. Eerst en vooral, zie dat je fiets in volledige staat is en evt is nagekeken voor we 
vertrekken (we weten dat velen van jullie elektrisch fietsen, maar deze zijn niet toegestaan 
😭). We spreken 5 augustus om 6u 30 af op het chiroplein.  We vragen volgende zaken 
mee te nemen tijdens de fietstocht:  

- ID 
- je komt in volledig uniform (dus rood bovenstuk)  
- drinkbus (voldoende drinken)  
- eten (zie dat je voldoende mee hebt: wat vitamientjes, suikers, …)  
- een extra binnenband voor je fiets 
- als je een fietspomp aan je fiets hebt zitten, haal deze er zeker niet af 
- helm ;))  
- fietsbroekje is ook altijd aan te raden, of anders is de poepzeer achteraf nog meer 

Denk vooral na om niet te veel mee te nemen want elke kilo extra telt…  

Ook omdat het jullie eerste kamp is waar jullie vuurtjes mogen maken (als het weer het 
toelaat) en we op tweedaagse gaan, is hierbij wat informatie dat jullie mogen meenemen:  

- kampstoeltje 
- matje (niet de dikste die je hebt, je gaat het zelf op tweedaagse moeten meesleuren) 
- slaapzak die je kan proppen in een zakske  
- trekrugzak 
- cheerleader outfit  
- en we gaan jullie nog allemaal apart nog iets sturen wat enkel jij specifiek moet 

meenemen (zeg dit niet door aan de rest, want dat maakt het spel minder leuk)  
- jullie mogen zelf ook altijd snacks meenemen voor aan het kampvuur s’avonds 
- en natuurlijk kijk in ‘den algemene’ zodat je zeker niets vergeet ;))  

Jullie koffer gaat mee met de bus, dus vraag eens lief aan jullie ouders om deze dan bij de 
bus af te zetten op het afgesproken uur.  

Meiden, wij kijken kei hard uit naar dit kamp!!!  

Line en Maxim 

PS: neem niet te veel mee eh, jullie zijn er maar 10 dagen :))  



… AUGUSTUS KOMT ERAAN! 

ein-de-lijk is het zo ver! het chirojaar is dan wel gedaan, het kamp zit eraan te komen! 

Kamp. Het hoogtepunt van ons chirojaar. En dit jaar? Gaan we 
harder dan ooit tevoren. 
De zomer roept, en dat betekent: tenten opzetten, modder op je 
gezicht, vuur maken, lachen tot diep in de nacht en samen 
herinneringen creëren die je jaren later nog vertelt aan een 
kampvuur. 

Dit is geen gewone vakantie. Dit is ons avontuur. 
Een week lang geen gsm, geen TikTok, geen gezever. Alleen 
jullie – de kerels – en een bende leiding die klaarstaat om er een 
episch kamp van te maken. 

Verwacht je aan ruige opdrachten, legendarische nachtspelen, 
een hike die je grenzen opzoekt (en verlegt), en natuurlijk… de 
ultieme kerelentradities waar we allemaal naar uitkijken. Wie 
durft dit jaar de titel van kampheld op te eisen? 

Wat neem je mee ❓❓❓❓❓❓ 

 check den algemene 
 Pak je rugzak 
 

 harry potterbril + tovernaarsmantel 
 

 bouwvakkersoutfit  
 

 Laat je gezaag thuis. 
 

 Breng je beste sfeer mee. 

specifieke informatie over wat mee te nemen volgt nog via Whatsapp. 

AUGUSTUS WORDT VAN ONS. 
KERELS KLAAR? WIJ ZIJN AL AAN HET AFTELLEN. 

Stogge en Raf  



IPSAS 

Beste Aspis, met traanvocht in de ogen lezen jullie hoogstwaarschijnlijk jullie allerlaatste stencil als 
lid, of wacht er jullie toch nog een jaartje aspi om de hoek?. Maar geen getreur, we gaan er hoe dan 
ook een prachtkamp van maken, een kamp waarover in de kronieken zal geschreven worden! Dit jaar 
trekken we naar Chimay, om exact te zijn, Baileux, de goedgeïnformeerde archeopaten onder ons 
weten dat dit op een boogscheut vandaan ligt waar we vorig jaar op kamp zaten. Hieronder een 
planning voor de mooiste maand van het jaar: 

Heel juli zijn het kampvoorbereiding, we houden jullie wel wat op de hoogte en jullie hulp is altijd 
welkom!! 

31 juli laden we de camion in. We spreken af om 14u en jullie buikjes mogen al goed gevuld zijn. 
Jullie aanwezigheid wordt hier wel verwacht, moest er echt iets belangrijker zijn op deze dag, laat je 
dit zeker weten, anders verwachten wij jullie daar van begin tot eind!! 

Op 1 augustus vertrekken we met de ochtendzon richting het Zuiden van ons Belgenland. We spreken 
af op de chiro om 7u15 met de fiets, (die dus volledig in orde staat). Ziet da ge op tijd zijt, laatkomers 
worden niet echt warm onthaald want ons ochtendhumeur is tegen dan nog niet volledig 
weggetrokken. Elektrische fietsen zijn niet welkom, tenzij deze worden ingeleverd bij de leiding ;) 
Breng op de fietstocht zeker genoeg drinken mee, vitamientjes en snackjes voor de hele fietstocht, het 
is niet de bedoeling dat we onderweg onze boodschappen gaan doen. Vergeet daarnaast ook zeker 
geen reserve binnenband voor je fiets mee te nemen, hoor zeker eens rond hoe je dit juist moet 
vervangen als uw mama of uwe papa da zou weten is dat mooi meegenomen. Ook een helm en 
fluovest zijn verplicht en een fietsbroek raden we toch ten strengste aan. Neem voor de rest niet te 
veel mee op de fietstocht want dat zijn alleen maar extra kilos die je moet meesleuren. 

Tot 5 augustus loopt voorpost en daarna vliegen we er meteen in, de planning staat goed vol! 

Mee te nemen: vooral niet teveel, want we zijn maar 18 dagen weg, dus pakt een stuk of 5 
onderbroeken en uw Chirorok ~ Renzo 

Mee te nemen: vooral niet teveel want we zijn maar 18 dagen weg, maar toch misschien 
liever iets meer dan 5 onderbroeken en uw chirorok ~ Siglien 

Dingen die je zeker wel moet meepakken vind je wel terug in den algemene, wij voegen hier nog een 
slaapmatje en kampstoeltje aan toe, zeker ook je allerbeste security outfit (leef je echt maar is goed uit 
en wees creatief), een vechtwapen/attribuut (leef je echt maar is goed uit en wees creatief 2.0), een 
halve grasspriet en een outfit die voor iedereen beetje anders gaat zijn en hou dit ook echt geheim 
voor elkaar!! 

18 augustus komen we terug (traan traan), we proberen daar voor de middag te vertrekken en dan zijn 
we vroege namiddag terug zodat we nog op tijd zijn voor de jaarmarkt!!  

19 augustus is dan de dag waarop we onze overvolle camion gaan uitladen. Het uur van afspraak 
krijgen jullie nog wel te horen maar geen zorgen, uitslapen lukt zeker! 

Groetjes, 

Jullie leiding Knabbel en Babbel 
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